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Zondagsbrief 
Zondag 8 juni 2025 

Kleur: rood 
 

Pinksteren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst:  Ada Dieleman 
Organist:    Pieter Overduin 
Koster:    Ko Dees 
Videowall:    Hendrik-Jan Jeddens 

 
Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 

Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt 

 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft mevrouw Liliane van der Kruit uit Hoek in het ziekenhuis in Gent,  
Maria Middelares.  
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen,   
naar de heer Ko de Bruijn in Terneuzen en naar Peter en Nellie Mol in Hoek. 
 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 

 
Woorden voor iedereen 

 
Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
   

Dienst van de Voorbereiding 
 

De kaars voor de Kinderkring en de Regenboogkaars worden aangestoken  
 
Intochtspsalm:  ‘Kom, heilige Gees, Gij vogel Gods’ 
    Lied 680: 1, 2 en 4           (zo mogelijk staande) 
    

Stil gebed - Bemoediging en Groet - Drempelgebed       
  

Voorganger: Onze hulp is in naam van de Heer 
Allen:   die Hemel en aarde gemaakt heeft  
Voorganger: die de Geest zendt 
Allen:   en wij worden bezield 
Voorganger: Genade, goedheid en vrede voor u 

van God onze Vader 
van Jezus Christus onze Heer 
en van de Heilige Geest. 

Allen:   AMEN 
 
Voorganger: Menslievende God, 

wij zijn mensen van U, 
in verlangen naar uw kracht van boven 
en op zoek naar een nieuw begin. 

Allen:  Daal op ons neer met de Geest van Uw Liefde. 
Voorganger: Woon in ons hart 

als we bang zijn en zonder vertrouwen. 
Breng ons terug bij U, 
Als wij U hebben verlaten. 

Allen:  Doe ons stralen door de Geest van Uw Liefde 
Voorganger:  Raak ons opnieuw met het vuur van Uw Geest, 

deze vreugdevolle dag 
en alle dagen van ons leven. 

Allen:  AMEN 
(daarna gaan allen zitten) 

 
Inleidende woorden bij deze dienst 
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Zingen:   ‘’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest’ 
    Lied 683: 1 en 3  
 

Kyriegebed 
 
Glorialied:   Psalm 67 
    Lied 67: 1 en 2  

 
Dienst van de Schriften 

 

Gebed van de Zondag 
 

Met de kinderen: Het Pinksterverhaal: Het cadeau van God 

  
  

Uitnodiging tot creativiteit 
 

Zingen:   ‘Kom laat ons deze dag’ 
    Lied 672: 1, 2, 3 en 4 
 

Lezing uit het Oude Testament: 
     Ezechiël 36: 26 en 27   Lectrice: Ada Dieleman 

 

Zingen:   ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ 
    Lied 695: 1, 2 en 3    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lezing uit het Nieuwe Testament: 

  Handelingen 2: 1 – 13  
 

Zingen:   ‘Geest van hierboven’ 
    Loflied - Lied 675: 1  
 
Uitleg en Verkondiging    
 

Meditatieve muziek  
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Zingen:      ‘Vlammen zijn er vele’ 
    Lied 970: 1, 3 en 5     

 

Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in de kerk 
 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 

Moment van Gedachtenis 
  aansluitend wordt een steentje gelegd op de Levensboom 
 
Zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
  Lied 416: 1 en 4  

 
Inzameling van de gaven bestemd voor Kerk in Actie - Myanmar 

 
Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in Myanmar schrikbarend 
toegenomen. Veel kinderen en jongeren zijn getraumatiseerd, maar  
praten over psychisch welzijn is taboe. De Raad van Kerken wil dit 
doorbreken en traint kerk- en jeugdleiders in psychosociale zorg,  
zodat zij jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking.  

 
Gebeden - dankgebed – voorbede – stil gebed 

afgesloten met het ‘Onze Vader’ 
 
Welkom aan de creatievelingen! 
 
Slotlied:   ‘God, schenk ons de kracht’ 
   Lied 418: 1, 2 en 3               (zo mogelijk staande) 

 
Heenzending en zegen   

beantwoord met gezongen ‘Amen’ (Lied 431c) 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat  

 
 

Aansluitend is iedereen van harte welkom 
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris 
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Bij de komende dienst 

Zondag 15 juni, dienst om 10.00 uur waarin drs. Kelly Keasberry uit Antwerpen 
hoopt voor te gaan. 
 

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor  
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat 
 
Zondag 22 juni 
Aansluitend aan de dienst is het tijd voor taart!  
Een taartactie voor ‘Delta voor Colombia’. 
Heeft u tijd om hieraan een steentje bij te dragen, een taart of cake te bakken? 
Er ligt een intekenlijst bij de ingang van de kerkzaal. 
 

Komende weken 
 

Dinsdag 10 juni: Open Kerk en Middaggebed 
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

 
Vrijdag 13 juni:  Ik-zou-wel-eens-willen-weten, aanvang 19.30 uur 

We lezen samen verder en gaan ons deze keer verdiepen in het boek 
Handelingen: het ontstaan van de kerk. Samen lezen is gezellig. Bent u 
nieuwsgierig en wilt u ook eens aanschuiven? Van harte welkom! We 
beginnen om 19u30. 

 

Mededelingen 
 
Vakantie 
Pastoraal werker Peter Morée is vanaf woensdag 28 mei t/m zondag 15 juni  
met vakantie. 
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Koek en Taart!! 

Bak je ook iets om woensdag 18 juni samen op te eten? 

Iedereen van harte welkom 

Waar? Kerkgebouw Prot. gem.  
Langestraat 6 in Hoek 
 

Wanneer?  Woensdag 18 juni 
Hoe laat?  Aanvang 14.00 uur 
Maar?  Meld je aan bij Danielle   

danejansen@hotmail.com 
 

U kunt ook aanmelden via de intekenlijst  
in de ontmoetingsruimte. 

 

 

d’Oekse Feesten 
 

Van woensdag 18 juni t/m zaterdag  
21 juni viert Hoek 25 jaar d' Oekse Feesten.  
Zoals inmiddels gebruikelijk willen we als 
Protestantse gemeente  
“Onder de Wieken” weer wafels bakken.  
Op zaterdag 21 juni vanaf 9.30 uur bent u 
welkom in de ontmoetingsruimte voor een 
versgebakken wafel met koffie/thee of iets fris. 
Ook kunnen de wafels natuurlijk meegenomen worden naar huis. 
 

De opbrengst is voor “MudRaise”. Eerder dit jaar is de aankondiging gedaan dat 
‘onze’ Patrick de Koning op 14 juni a.s. mee gaat doen aan de MudRaise.  
Dit is een initiatief vanuit de diaconie in Terneuzen.  
Lopen door de modder!! Een fantastische uitdaging.  
Patrick doet dat niet voor niets, hij doet dit voor meisjes en vrouwen die voor een 
veel grotere uitdaging staan.  
Patrick loopt voor Kashi! En wij kunnen hem daarbij financieel steunen.  
Op 21 juni is de MudRaise al achter de rug, maar het geld komt zeker nog ten 
goede aan deze actie. 
 

Doel van de actie  
Miljoenen mensen leven in slavernij. Ze worden misleid, mishandeld en 
misbruikt. Zoals Kashi uit Zuid-Azië, die werd uitgebuit in een huishouding en 
daarna in een bordeel. Dat moet stoppen!  

 

mailto:danejansen@hotmail.com
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Op vrijdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag:  
een dag waarop we stilstaan bij alle mensen die hun thuisland  
moesten ontvluchten. 

 
Vanwege deze gelegenheid draaien we in de kerkzaal de film The Old Oak. 
Beschikbaar gesteld door Stichting Vluchtelingenwerk Nederland en Cinetree. 
 

The Old Oak: 

In een voormalige mijnwerkersstad 
staat The Old Oak, de laatste kroeg van 
het inmiddels vervallen plaatsje in 
Noord-Engeland. De lokale bevolking 
kan zelf amper het hoofd boven water 
houden en ziet hun woonplaats steeds 
verder leeglopen. Cafébaas TJ hoort in 
zijn kroeg dagelijks het gemakzuchtige 
racisme van een groepje vaste klanten 
voor wie het leven weinig meer te 
bieden heeft dan frustratie over alles 
wat anders is. Als dan de pub ook nog 
eens met sluiting wordt bedreigd,  
zorgt de huisvesting van Syrische 
vluchtelingen in het stadje voor extra 
onrust. Maar een onwaarschijnlijke 
vriendschap brengt de verschillende 
werelden voorzichtig tot elkaar, met  
The Old Oak als gezamenlijk 

middelpunt. In The Old Oak gloort er 

hoop in het besef dat we het toch 

samen moeten doen. 

 

Vrijdag 20 juni: aanvang 19.30 uur 

Toegang:   gratis 

Na afloop:  Gelegenheid om wat te drinken en na te praten.  
Drankjes tegen een vrijwillige bijdrage.  
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Pinksteren is openstaan 
 

Pinksteren is openstaan 
voor een kracht 
die je boven jezelf uittilt. 
Is warm lopen 

voor iets wat hoop geeft 
en uitzicht biedt. 
Is geloven dat 
heel gewone mensen 
iets buitengewoons 
tot stand kunnen brengen 
als ze zich laten 
inspireren door woorden 
van liefde en kracht. 
 
 

Greet Brokerhof-Van der Waa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Actuele informatie over de  
Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek 
is te vinden op www.pknhoek.nl of op Facebook 

 
Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden  

(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website 
www.gelovenindedelta.nl 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

